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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   3 mei  2026  om 

 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Hans de Bie 
Ouderling: mw.  Janny van Huizen 
Diaken: mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: dhr.   Edu de  Goffau 
Koster: mw.  Tanja Jeremiasse 
Videoteam: dhr.   Henk Moerenhout 
Gastvrouw mw.   Elza van Riet 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 
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Welkom en afkondigingen 

 

Moment van stilte  

 

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied    Lied  91-A  :  1, 2 en 3     (staande)                       

 

1  Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

2  Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

3  Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 
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Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg            Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen              maar trouw is in eeuwigheid. Amen 
 
                               (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van deze zondag:    Psalm 92  gelezen en gezongen:  
 
Zingen:    Psalm  92 :  1 
  
1  Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst 
 dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig                                                                       
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.     
 
Lezen:    Psalm 92:  4 – 7 
 
4  Bij de klank van de tiensnarige harp                                                                       
en bij het ruisend spel op de lier                                                                              
5  U verheugt mij, Heer, met uw daden                                                                                                                                                
ik juich om wat uw hand verricht 
6  Hoe groot zijn uw daden, Heer                                                                                             
hoe peilloos diep uw gedachten                                                                                           
7  Het dringt tot de dommen niet door                                                                                            
en dwazen kunnen het niet vatten. 
 
Zingen:   Psalm  92 :  5 
 
Maar Gij, de Allerhoogste, zolang de wereld is                                                               
werkers der duisternis  zult Gij de dood doen oogsten                                                            
Uw tegenstanders, Heer, zullen als kaf vergaan;                                                               
ten oordeel opgestaan  zult Gij de vijand keren. 
 
 
Kyrië gebed met gezongen Kyrië 
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Glorialied   Lied   146-C :  1  en 5       (staande) 
 

1  Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 

5  O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 

Halleluja! Halleluja!. 

 
 
RONDOM  HET  WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing:    Mattheus  14:  6 – 14    (NBV21) 
 
6  Toen Herodes een feest gaf ter gelegenheid van zijn verjaardag, danste de 

dochter van Herodias te midden van de aanwezigen, en dat viel bij Herodes in 
de smaak.  
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7  Daarom beloofde hij haar te geven wat ze maar zou vragen, en hij bezegelde 

die belofte met een eed.  
8  Door haar moeder daartoe aangezet zei ze: ‘Breng me dan op een schaal het 

hoofd van Johannes de Doper.’  
9  Dit bedroefde de koning, maar omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een 

eed gezworen had, beval hij dat men het haar zou brengen,  

10  en hij gaf opdracht Johannes in de gevangenis te onthoofden.  

11  Het hoofd werd op een schaal binnengebracht en aan het meisje gegeven, 

en zij bracht het naar haar moeder.  
12  Zijn leerlingen kwamen het lijk halen, begroeven het en gingen daarna naar 

Jezus om het Hem te vertellen. 
13  Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats 

waar Hij alleen kon zijn. 

14  Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij 
medelijden met hen en Hij genas hun zieken. 
 
Zingen   Lied   995  :  1 en 2 
 

1  O Vader, trek het lot u aan 

van allen die door U bestaan. 

Gij die geen stenen geeft voor brood, 

wees met uw kinderen in nood; 

en stil, God die rechtvaardig zijt, 

de honger naar gerechtigheid. 

 

2  O Vader, trek het leed u aan 

van allen die met ons bestaan. 

Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 

doe ons hun naasten zijn in nood, 

opdat zij weten wie Gij zijt: 

de God van hun gerechtigheid. 

 
Lezing:   Galaten 5: 1  en  13 - 16 
 
1  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand 
en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.  

13  Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde,  
14  want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
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15  Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet 

door elkaar wordt verslonden. 
16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan 

aardse begeerten.  
 
Zingen   Lied  841 :  1 en 3 
 

1  Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

 

3  En wie zijn ziel niet prijsgeeft 

maar vasthoudt tot het eind, 

wie zijn bestaan niet kruisigt – 

hoezeer hij levend schijnt, 

hij gaat voorgoed verloren, 

het leven dat hij koos 

is tevergeefs geboren 

en eindigt vruchteloos. 

 

Uitleg en verkondiging    

 

Na de verkondiging 

Geen orgelspel, maar een gedeelte uit het magistrale werk van de Engelse 

componist Karl Jenkins; misschien wel de belangrijkste levende componist van 

deze tijd. 

Uit zijn wereldberoemde werk  The Peacemakers   het gedeelte Healing light; 

een Celtisch  gebed. 

 

Inleiding op het zingen van: “De kracht van uw liefde” ter gelegenheid van  

het 65- jarig huwelijk van de heer en mevrouw Verschoor 
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Zingen De kracht van uw liefde 

Volgorde:  

couplet 1,  refrein,  

couplet 2,   2x refrein  en 1 x  refrein laatste drie regels. 

 
1, Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 
  
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
  
2, Heer kom dichterbij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen, diep in mij 
en Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
  
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Refrien  
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
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Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
  
Refrien  laatste drie regels 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
Inzameling gaven  
 1e collecte voor  KIA noodhulp 
 2e collecte voor  ZWO 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 

 
 
Tijdens de collecte zingen we het Taizélied  “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
ZENDING  EN  ZEGEN 
 
Slotlied:  1010  :  1, 2, 3  en 4   (staande) 
 
1  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
2  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
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en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
3  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4  Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Zegen 
  

      

 

Zingen: Het Wilhelmus   Lied  708: 1 en 6   (staande) 

 

1  Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 
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6  Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 
 
 
 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  10 mei 2026 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds. Marina van der Zwaag  voor. 
 
Maandag 4 mei  2026 om 19.00 uur  dodenherdenking in de Quirinuskerk te 
Halsteren. 
19.50 uur herdenking bij het monument Martinus kerk te Halsteren 
Voorgangers  Pastoor H. de Kort  en  ds Marina van der Zwaag 
M.m.v. de cantorij van de R.K. parochie en het koor Glorify van de Sint 
Martinuskerk 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar:  communicatie@pghnv@gmail.com 
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